
 Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

Zondag 01 oktober 2023 

Voorganger: ds. E. Wisselink 

Organist: mevr. Willy Misker  

Groen 

Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil 

van leven dat zal blijven stromen 

om samen te omarmen 

 

Thema: Wie is er verantwoordelijk?  

 

Orde van dienst  

 

VOORBEREIDING 

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Aanvangslied: ‘Bijeengeroepen uit onze huizen’  

(Geroepen om te zingen 18 – melodie: lied 675) – 1 

 

Bijeengeroepen uit onze huizen, 

elk met zijn eigen levenslied, 

zijn wij gekomen om weer te dromen 

van wat God in ons mensen ziet. 

Wij willen zingen van grote dingen, 

roepen uit donker, roepen om leven, 

roepen om licht om Gods woorden te zien. 

God zal ons horen, Hij schenkt ons leven. 

Hij zal ons vragen antwoord te geven, 

samen te leven in zijn gloria. 

 

Stil gebed – bemoediging en groet  

 

Drempelgebed 

 

Inleidende woorden 

 



Zingen: lied 78: 1 en 2  Mijn volk, ik ga geheimen openleggen  

 

Mijn volk, ik ga geheimen openleggen. 

Wend nu het oor tot wat ik u zal zeggen. 

Verborgenheden wil ik openbaren, 

een van oudsher ons doorgegeven mare, 

roemrijke daden door de Heer volbracht, 

zijn grote wonderen en zijn grote kracht. 

 

Laat ons wat onze vaderen vertelden 

doorgeven en aan onze kinderen melden. 

’t Getuigenis aan Israël geschonken, 

het heil dat van de hemel heeft geklonken, 

het is een licht dat ons ten leven leidt, - 

ons en al wie door ons wordt ingewijd. 

 

Gebed om ontferming, na de woorden ‘Zo bidden wij zingend’ telkens 

afgesloten met het zingen van 

 

Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar 

 

 

Zingen: lied 657: 1 en 4   Zolang wij ademhalen  

 

Zolang wij ademhalen 

schept Gij in ons de kracht 

om zingend te vertalen 

waartoe wij zijn gedacht: 

elkaar zijn wij gegeven 

tot kleur en samenklank. 

De lofzang om het leven 

geeft stem aan onze dank. 

 

Ons lied wordt steeds gedragen 

door vleugels van de hoop. 

Het stijgt de angst te boven 

om leven dat verloopt. 

Het zingt van vergezichten, 



het ademt van uw Geest. 

In ons gezang mag lichten 

het komend bruiloftsfeest. 

 

Gebed bij het openen van de bijbel 

 

Lezing: Ezechiël 18: 1 – 4, 25 – 32  

 

Zingen: lied 25: 2 en 6  Here, maak mij uwe wegen 

 

Here, maak mij uwe wegen 

door uw woord en Geest bekend; 

leer mij, hoe die zijn gelegen 

en waarheen G’uw treden wendt; 

leid mij in uw rechte leer, 

laat mij trouw uw wet betrachten, 

want Gij zijt mijn heil, o Heer, 

’k blijf U al den dag verwachten. 

 

Wie heeft lust de Heer te vrezen, 

’t allerhoogst en eeuwig goed? 

God zal zelf zijn leidsman wezen, 

leren hoe hij wandelen moet. 

Wie het heil van Hem verwacht 

zal het ongestoord verwerven, 

en zijn zalig nageslacht 

zal ’t gezegend aardrijk erven. 

 

 

Lezing: Mattheüs 21: 23 – 32  

 

Zingen: lied 840: 1 en 2   Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom 

 

Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom – 

want mijn leven is onder de macht gesteld 

van de Heer die mijn dagen en nachten telt 

en de Heer zegt ‘kom’ en ik kom. 

 



O mijn God, Gij zegt ‘ga’ en ik ga, 

Gij zegt ‘ga’ en ik ga, laat mij niet alleen, 

wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen, 

wees de adem waaruit ik ontsta. 

 

Overdenking 

 

Zingen: lied 841   Wat zijn de goede vruchten 

 

Wat zijn de goede vruchten, 

die groeien aan de Geest? 

De liefde en de vreugde, 

de vrede allermeest, 

geduld om te verdragen 

en goedertierenheid, 

geloof om veel te vragen, 

te vragen honderd-uit; 

 

 

geloof om veel te geven, 

te geven honderd-in, 

wij zullen leren leven 

van de verwondering: 

dit leven, deze aarde, 

de adem in en uit, 

het is van Gods genade 

en zijn lankmoedigheid. 

 

En wie zijn ziel niet prijsgeeft 

maar vasthoudt tot het eind, 

wie zijn bestaan niet kruisigt – 

hoezeer hij levend schijnt, 

hij gaat voorgoed verloren, 

het leven dat hij koos 

is tevergeefs geboren 

en eindigt vruchteloos. 

 

 



Maar wie zich door de hemel 

laat helpen uit de droom, 

die vindt de boom des levens, 

de messiaanse boom 

en als hij zich laat enten 

hier in dit aardse dal, 

dan rijpt hij in de lente 

tot hij vruchtdragen zal. 

 

De tien woorden als geloofsbelijdenis 

 

Zingen: lied 150A: 1 en 2   Geprezen zij God, Gij engelenkoor      

 

Geprezen zij God! Gij engelenkoor 

dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 

Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 

die allen daarboven tot dankzegging riep. 

 

Geprezen zij God! Gij allen op aard, 

aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 

Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 

Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 

 

Voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

 

Collecte: 1e. Diaconie  

  2e. Pastoraat en Eredienst 

 

Zingen: Wij maken hier een trektocht door de tijd’ (tekst: Alfred C. 

Bronswijk – melodie: lied 536) 

 

Wij maken hier een trektocht door de tijd 

en onze voeten zoeken zeek’re wegen, 

de rechte paden tussen vloek en zegen, 

de horizont achter de eeuwigheid. 

 

 

 



Wij zien hier uit naar licht dat blijvend is 

en onze ogen speuren in het duister 

naar vonken van uw glans en van uw luister, 

een ster, een vuurvlam in de wildernis. 

 

Wij tellen dagen naar wat komen gaat 

en onze harten vullen zich met leven, 

met de beloften ooit de mens gegeven, 

dat U het bent, die in ons midden staat. 

 

Wij leven tastend op de toekomst aan 

en onze monden spreken van de dromen, 

van visioenen, werelden die komen. 

Heer, maak ons klaar, om met U mee te gaan.  

 

Zegen  

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 

 

 

 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar 

- Dhr. G. Niers, Van Hogendorpstraat, verblijft in Clara Fayoena Heem 

voor revalidatie, Rheezerweg 73, 7771 TD Hardenberg.  

 

Er kunnen dagen zijn waarop je niet meer vooruit komt omdat je tegen het 

leven met verdriet, lijden en eenzaamheid oploopt. Dan roep je met de 

woorden uit Ps. 6: Heb erbarmen Heer, want ik kwijn weg. Toon mij uw 

trouw en red mij! En als dan het omzien naar elkaar handen en voeten krijgt, 

omdat dat mensen uit de gemeente aan je hebben gedacht, dan kan het 

worden ervaren dat de Heer je roep om erbarmen heeft gehoord. Zo zijn we 

er voor elkaar en bidden God om zijn ontferming voor hen die ziek zijn of 

op een andere manier de moeite van het leven ervaren. 

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: fam. Meulman 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:   

Dhr. en Mevr. Buning-Schoonbeek, Nieuweweg  

 

Open inloop 

Dinsdagmiddag bent u en ben jij weer van harte welkom in de consistorie 

van de kerk van 14.00 – 16.00 uur. Schuif bij mij aan tafel om even van 

gedachten te wisselen met een kop thee of koffie erbij! De groene zijdeur 

is open. 

 

Sam’s Kledingactie 

Dit najaar organiseren wij weer een inzamelactie, 

deze keer ten behoeve van versterking van het 

basisonderwijs in Kamuli, Oeganda.  

Gratis basisonderwijs voor alle kinderen in Kamuli (DRC), maar het gebrek 

aan kennis en motivatie bij leraren, les- en leermateriaal en beperkte 

schoolinfrastructuur (klaslokalen in open lucht) zorgen ervoor dat slechts 

57% van de kinderen de lagere school afmaakt. Veel van deze leerlingen 

bereiken niet het minimumniveau van lezen, schrijven en rekenen waardoor 

slechts 24% doorgaat naar het voortgezet onderwijs. Schrikbarende cijfers! 

Een direct gevolg hiervan is dat vele kinderen onvoldoende kans hebben te 

ontsnappen aan de armoedecirkel en worden beperkt in het creëren van een 

betere toekomst. 



Met uw hulp kunnen we heel veel mensen in nood ondersteunen en hen 

helpen kansen te creëren voor een betere toekomst. 

Doet u weer mee? 

  

Op zaterdag 14 oktober én zaterdag 21 oktober a.s. kunt u in Nieuw-

Amsterdam kleding en schoenen inleveren bij de Zuiderkerk (achterzijde 

van de kerk) aan de Vaart ZZ 86. De vrijwilligers zijn op beide 

zaterdagen van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig om de goederen in ontvangst 

te nemen.  

 

Wat mag u allemaal inleveren? Om bovenstaande doelstelling te bereiken, 

mag u behalve uw donatie van kleding en schoenen ook speelgoed, 

knuffels en huishoudtextiel in de vorm van dekbedovertrekken (graag 

compleet met kussenslopen), lakens, handdoeken, theedoeken, 

vaatdoeken, washandjes en zakdoeken inleveren. Graag separaat van de 

kleding verpakt in een gesloten plastic zak.  

Onze vrijwilligers nemen geen gordijnen, vloerbedekking, tuinkussens en 

tafelkleden aan. 

Diaconie Zuiderkerk 

 

Weeksluiting Oldersheem 

Vrijdag 06 oktober is er een weeksluiting in Oldersheem. 

Aanvang: 19.00 uur 

 

Zondag 08 oktober 

Voorganger: ds.G.W. van Vliet. 

Organist: mevr. Willy Misker 

Collecten: 1. Diaconie 

  2. Kerk en Pastoraat 

Uitgang:  Onderhoud gebouwen 

  

 

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

 

 

http://www.pknnav.nl/
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